
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Ons vakantieverblijf in De Lutte. 
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VRIJDAG  21-06-2013 

 

Vandaag begint onze vakantie. 

Arwin en Herman stappen in de bus in Veenendaal en de 

andere komen rechtstreeks naar De Lutte. 

 

 

 
 



 

 

 
 

Eerst is er koffie, dan maken we de slaapkamers in orde. 

Will zorgt voor soep, broodjes, een heerlijke salade en een 

toetje met slagroom. We vertellen elkaar onze vakantie 

wensen, kijken wat TV en gaan lekker slapen. 

 

 

 



 

 

ZATERDAG  22-06-2013 

 

We beginnen de dag met mooi weer,dus buiten ontbijten, 

koffie drinken en plannen maken voor de middag. We gaan 

kaarten kopen voor het thuisfront en kennis maken met 

Oldenzaal. We vallen met de neus in de boter,er is feest 

omdat het kerkplein weer open is, dus muziek,oude 

ambachten en nog veel meer. En natuurlijk ook nog een 

gezellig terras. Dan begint het te regenen en vluchten we 

naar de bus. 

 

 
 

Avonds gaan we pannenkoeken eten en lekker ijs . Thuis 

kijken we met z’n allen naar Dick Trom, dat is lachen !!!   

Voor de liefhebbers is er daarna nog voetbal,we borrelen 

gezellig en de tijd vliegt om. Lekker slapen. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ZONDAG  23-06-2013 

 

We ontbijten binnen, buiten is te fris. Bij de buren staat 

een draaiorgel te spelen en wij mogen mee genieten. 

Wij kopen bij de receptie nog de ansichtkaarten die we te 

kort komen en maken meteen een mooie groepsfoto op de 

bank. 

 

 

 
 

Omdat het regent gaan we naar een volksmuziekfeest in  

de Lutte. Iedereen geniet van de muziek, voor elk wat wils, 

er wordt zelfs gedanst.  

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Later in de middag gaan we wandelen in de Botanische tuin, 

maar helaas al snel begint het weer  te regenen. 

Maar de tuin is prachtig. 

 

 
 

 



 

 

 
 

Als we thuis komen gaat Will met potten en pannen aan de 

slag en komt er een zondagse maaltijd op tafel. 

Na de maaltijd  gaat Marjolein naar huis en komt Willie ons 

gezelschap houden. 

 



 

 

MAANDAG   24-06-2013 

 

Vandaag maken we een buitenlands uitstapje. We gaan naar  

Nordhorn in Duitsland om daar de dierentuin te bezoeken. 

Helaas, regen, regen, regen, we lopen van schuilhut naar 

schuilhut en zien onderweg toch nog veel dieren en ook de 

koffie laten we ons goed smaken. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

Vanavond zorgt Willie voor een overheerlijke pastaschotel, 

kijk maar hoe we smullen en Arwin gaat met hulp,net zo lang 

door tot de nieuwe puzzel helemaal klaar is. 

 

 

 

 
 

 



 

 

DINSDAG  25-06-2013 

 

Gelukkig het is droog vandaag, we gaan met de huifkar op 

stap met onderweg een heerlijke picknick. Het is een mooie 

tocht door een prachtig landschap en onderweg is veel te 

zien. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Na de picknick rijden we weer verder en maken nog een stop 

bij de ijsboerderij. En daar laten we ons het ijs goed 

smaken. Een heerlijke middag. 

 

 

 



 

 

Met vereende krachten wordt het avond eten bereidt. 

Stamppot rauwe andijvie, er wordt wel 5 kilo aardappelen 

geschild. Spekjes gebakken en gehaktballen gedraaid. 

Ondertussen wordt er ook nog een krantje gelezen. 

Als het eten op tafel staat is het smullen, echt waar, de hele 

pan gaat leeg. 

 

 

 
 

 

Met een bizar verhaal over rood kapje doen we vanavond een 

bingospel met zelfgemaakte bingokaarten. Gelukkig wint 

iedereen een prijs. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

WOENSDAG  26-06-2013 

 

Na het ontbijt en de koffie,  wordt er buiten Jeu de boules  

gespeeld en binnen  druk gepuzzeld. 

 

 
 

In Oldenzaal  kopen we nog de laatste souvenirs. 

 

 



 

 

De weergoden zijn ons gunstig gezind tijdens de BBQ en ook 

de avond rondrit valt goed in de smaak. 

 

 

 
 

 



 

 

DONDERDAG  27-6-2013 

 

Arwin en Herman gaan nog inkopen doen. Na de koffie en de 

lunch gaan we met z’n allen naar Ootmarsum. Gelukkig het is 

droog als we de bus uit stappen,maar na 10 min. vallen de 

eerste druppels al weer. We schuilen op een terras en na de 

koffie stappen we snel weer in de bus voor nog een rondje 

buitenland. We bekijken vanuit de bus het kasteel in Bad- 

Bentheim en de mooie omgeving. 

 

 

 
 



 

 

 

We gaan heerlijk uit eten, zingen bij de gitaar en krijgen 

allemaal een echt vakantie diploma. 

 
 

VRIJDAG  28-06-2013 

 

De vakantie is voorbij,we nemen afscheid van elkaar en 

kijken terug op een mooie week. 

 

TENDENS VAKANTIES WAAR WE VRIENDEN WORDEN. 

 

 

 



 

 

 

 


